Twynstra Gudde

Tibetaanse sferen in de Villa op 7 november 2006. Omringd door gebedsvlaggeties en
kaarsen weet Lama Lobsang zijn gehoor te boeien met theorieén uit het Boeddhisme.
Maar ook met een paar praktische oefeningen; met rekken, strekken en diep
ademhalen kwamen onverwachte energieen vrij. “Doe dit iedere ochtend direct als e
uit bed komt en je voelt je de hele dag goed en energiek”, volgens de Lama.

Genodigden en TG'ers komen in de vroege ochtend bijeen  en fris. En voor leiders: eerst jezelf voeden voordat je iets
om een Hefbomen-sessie van Lama Lobsang toegespitst aan een ander kunt geven. Boeken lezen, kennis verza-
op leiderschap bij te wonen. Met humor en aansprekende melen, dat is niet de oplossing. Probeer eerst zelf gelukkig
voorbeelden weet hij het Boeddhisme aanschouwelijk te worden. Maar, je kunt het niet wensen. Zeg je ‘I want
te maken voor ons westerlingen. Lama Lobsang is opge- happiness’, dan verdwijnt het geluk direct. Je kunt het
groeid in Tibet, verhuisd naar India en reist nu de hele niet wensen, je moet het gewoon zijn.”
wereld over om lezingen, cursussen €n workshops te
geven. Een groot hart

Hij stapt over op acceptatie en balans zoeken. Zijn oplos-
Ego en het innerlijk sing is net zo simpel als die Kklinkt: “Heb je een probleem
Zijn verhaal gaat onder andere over het T’ en het ‘self’, kijk er eerst naar. Kun je het veranderen, begin daar dan
oftewel het ego en het innerlijk. “Hoe minder ego, hoe mee. Kun je niks met het probleem, accepteer dan de situ-
minder problemen”, zegt hij. “Toch willen mensen steeds  atic zoals die is. Wat gebeurd is, is gebeurd, daar kun je
meer cgo hebben, om sich beter te voelen. Echter, dat niets aan veranderen. Net zoals ik water uit mijn gevallen
helpt niet. In het Boeddhisme noemen we dat een illusie. glas nict kan terugstoppen”, verduidelijkt hij.
Negatieve en positieve gevoelens, denken, dat is allemaal
illusie; creaties van het ego. Door meditatie en oefeningen
kun je het ego verkleinen en dus minder problemen
hebben.” Lama Lobsang, afgestudeerd in de Tibetaanse “Als je het spirituele pad
geneeskunde, raad iedereen aan om direct na het opstaan
aandacht aan zichzelf te besteden door ocfeningen en volgt, kﬂjg je meer
meditatie: “Dat is het beste tijdstip, je voelt je uitgerust

energie,voel je je beter.”




uEten is gemakkelijk,

Een groot hart

#Als je het spirituele pad volgt krijg je meer energie, voel
je je beter.” De Lama haalt een Tibetaans spreekwoord
aan: “Eten is gemakkelijk, maar verteren niet.”

Hij vergelijkt dat met leiderschap: “Een leider heeft

een groot hart nodig. Maar moet cerst zichzelf worden,
ryerteren’, voordat hij anderen kan helpen. En hij moet
het goede voorbeeld geven. Een kind dat z'n ouders ruzie
zict maken, gelooft het niet als hem wordt verteld geen
ruzie te zoeken. Goed voorbeeld doet volgen. Een leider
kan geen medewerkers veranderen, als hij zelf niet veran-
dert. Hoe kun je iets van je medewerkers verwachten als
je zelf niet het goede voorbeeld geeft?” Volgens de Lama
zijn meditatie en sclftransformatie goede manieren om
het zelf te veranderen.

Hel in jezelf

Een vraag uit het publiek gaat over het ‘T’ en het ‘self’.
Wat is het verschil en hoe merk je dat aan jezelf?

Lama Lobsang vergelijkt het met liefde: “Als je liefde
voor een ander voelt, dan vergeet je jezelf. Liefde smelt
het ego weg en je voelt je beter dan ooit. Daarom predikt
het Boeddhisme ook liefde en mededogen. Het is als het
ware medicijn. Je kunt jezelf, je ego, cven vergeten door
aan anderen te denken. Je versmelt en het ego verdwijnt.
Maar, soms creéert liefde juist meer €go. Als mensen
gaan samenleven bijvoorbeeld. Eerst gaat het prima maar
daarna komen de verschillen aan het licht. Het ego komt
opzetten en vernietigt de liefde die er eerst was.”

#Hemel en hel zijn in jezelf. In veel geloven denken mensen
dat ze later naar de hemel gaan. Maar echt, dat gaat na ecn
paar jaar vervelen. Wat doe je de hele dag, beetje rondflad-
deren?”, merkt de Lama gekscherend op. Het publick moet
lachen. “Maak je eigen geluk. Het is goed toekomstdromen
te hebben, maar geluk is hier en nu, dat is de hemel.

Ben je ongelukkig dan voel je de hel in jezelf.

' Een andere vraag: “Waarom willen wij altijd zoveel leren? 4
#Kennis is de wortel van geluk”, zegt de Lama.

#Maar lezen en studeren helpt niet. Je moet het in jezelf
zoeken, je gedachten proberen uit te schakelen. Ontwetend-
heid wordt opgeheven door meditatie. De oplossing voor
problemen ligt in jezelf, niet daarbuiten.”

“Als je liefde voor een ander voelt,
dan vergeet je jezelf”

Tot slot biedt Jan Kruyt de Lama een boek aan over

de Dalai Lama. Jan Kruijt is oud-directeur van

Twynstra Gudde en heeft jaren geleden ook de Dalai
Lama ontmoet. “Die ontmoeting zal ik nooit vergeten,
heel indrukwekkend”, aldus Jan. Wil je meer weten over
Lama Lobsang en de activiteiten van zijn stichting, kijk
dan op www.lamalobsang.nl <




